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Premium
Geslaagd openluchtconcert op
Moederdag: I’ll be loving you always.
Weesper begraafplaats Carspelhof

biedt nabestaanden wat extra steun en
warmte
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.Met dit concert willen wij nabestaanden op deze dag extra steun en
warmte geven.”
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Eddie de Paepe Gisteren om 17:00

WEESP

Op begraafplaats Carspelhof bezochten
zondagmiddag zo'n honderd
belangstellenden het allereerste
Moederdag herdenkingsconcert van Van
Vuure Uitvaartverzorging en In Memoriam
Uitvaarten. ABC Gospel Choir was met vier
zangeressen vanuit Amsterdam naar
Weesp afgereisd voor een
hartverwarmend optreden.

Moederdag is een van die dagen waarop de
begraafplaats goed wordt bezocht. Vandaar het
plan voor het gratis openluchtconcert. ,,Wij
wilden het twee jaar geleden al organiseren, maar
moesten dat door corona helaas uitstellen”,
vertelde Martine van Vuure zondag. ,,Met dit
concert willen wij nabestaanden op deze dag extra
steun en warmte geven.” Om daarbij te helpen
was het ABC Gospel Choir 'ingevlogen’. Monique
Houtzager organiseerde al eerder samen met dit
koor de herdenkingsmiddag Gospel & Cake in de
City of Wesopa. De zangeressen combineren Afro-
Amerikaanse gospelsongs met Motown-soul. Van
Vuure: ,,Want het moet natuurlijk wel een beetje
vrolijk zijn. We willen echt iets toevoegen.”

Terwijl de plek van het concert - het pleintje
direct na de ingang - in gereedheid wordt
gebracht zijn op de begraafplaats diverse
bezoekers bij het graf van hun moeder te vinden.
Zo ook de dochter van Melsina (Milly) da Costa-
Tuapattinaja. Haar moeder, in 1927 in Soerabaja
geboren, overleed in januari 2004, op 74-jarige
leeftijd. Haar vader, Obeth da Costa, een halfjaar

eerder.

(tekst gaat verder onder de foto)
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Heel erg

,»Ze zijn 55 jaar getrouwd geweest”, vertelt hun
dochter. ,,Mijn vader was al ernstig ziek toen mijn
moeder, die dementerend was, naar het
verzorgingshuis moest verhuizen. Dat was voor
hem heel erg. Je hebt God beloofd dat je elkaar
nooit los zou laten. En toch moest hij dat doen.
Mijn vader heeft het volgehouden totdat hij wist
dat mijn moeder een goed onderdak had.”

De Weespse bezoekt regelmatig het graf van haar
ouders. ,,Het is maar vijf minuutjes fietsen en het
is hier zo rustgevend. Er liggen veel vrienden en
kennissen. Zo kan je iedereen even gedag zeggen.”
Haar ouders kwamen in de jaren '50 vanuit het
voormalig Nederlands-Indié naar Nederlands.
Vader was een marineman. Via een opvangkamp
kwam het gezin - er waren inmiddels twee
kinderen - in een marinewoning in Weesp terecht.
,,Er woonden toen maar drie Molukse gezinnen in
Weesp. Elke zondag gingen we naar de Molukse
kerk in Loosdrecht.”

Een toepasselijk gedicht bij de eerste steen.
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Diploma

Vader was vaak lange tijd op zee. Dus de zorg
voor het uitdijende gezin en het huishouden
kwam op de schouders van moeder Milly terecht,
die ook een periode parttime in de cosmetica
heeft gewerkt. ,,Mijn moeder was best wel streng
hoor, maar ja, ze moest ook alles alleen doen. Alle
kinderen moesten een diploma halen, vond zij. En
dat is ook gelukt. We zijn haar nog steeds
dankbaar voor hoe zij het gedaan heeft.”

Haar dochter geeft de bos rozen op het graf nog
even water. Alles ligt er weer mooi en aangeharkt
bij. ,,Mijn moeder heb ik net een fijne Moederdag
gewenst. En mijn vader heb ik om advies
gevraagd. Dat doe ik vaak. Met hem bespreek ik
alles. Dat doet mijn zoon trouwens ook.
Bijvoorbeeld als hij een nieuwe baan heeft of als
het niet lekker gaat op werk.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Het concert trok zo'n honderd belangstellenden.
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Roots

Bij het pleintje, waar het concert op het punt van
beginnen staat, wacht haar nichtje op haar.
Samen luisteren ze even later naar de vier
zangeressen van het koor met Nederlandse,
Surinaamse, Molukse en Jamaicaanse roots.

,, Wees welkom om mee te doen, of gewoon te
luisteren en mee te genieten”, klinkt het voordat
z1) hun eerste nummer inzetten: 'Lean on me'.
Gevolgd door 'T'm loving angels instead’en T'll be
loving you always’. Het publiek neuriet en swingt
zachtjes mee. Het Moederdag herdenkingsconcert
is voor herhaling vatbaar, concluderen de

organisatoren.




